Dankbaar om haar zorgzaam en dienstbaar leven
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van zuster Amandina
en de Heer dank te zeggen
in de uitvaartliturgie op dinsdag 20 februari 2024 om 10u30
in de Allerheiligenkapel, Allerheiligenberg 40, 3290 Diest.

Samenkomst vanaf 10u.

Er is gelegenheid tot groeten in het vitvaartcentrum Julis,
Vervoortstraat 11, 3290 Diest
op maandag 19 februari 2024 van 19v tot 19u30.

De medezusters en de familie van zuster Amandina wensen hun dank uit te spreken aan

de directie, dokter Boogaerts en medewerkers van het WZC Sint-Jozef te Rillaar
en iedereen die zuster Amandina genegen was.

Condoleren:
Zuster Assumpta Van Baelen, WZC Sint-Jozef, Diestsesteenweg 488 , 3202 Rillaar
Willy Ceustermans, Waterstraat 52 , 3980 Tessenderlo
www.huisjannes.be

Haar medezusters,

De leden van de Raad van Beheer van de congregatie,

De zorgverlener zingeving van het Algemeen Ziekenhuis Diest,

De Heren aalmoezeniers,

De directie, artsen en de medewerkers van het Algemeen Ziekenhuis Diest,

Haar neven en nichten van de familie Tessens — Boons,

melden u met innige droefheid het overlijden van

Zuster Amandina

Zij begon haar leven als Gasthuiszuster Augustines te Diest
op 3 september 1951 en werd door professie opgenomen
in de religieuze gemeenschap op 5 mei 1953.

‘Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U.’

uit Psalm 16

Zuster Amandina

Marie-José Tessens
Gasthuiszuster Augustines van Diest

Geboren te Hulst-Tessenderlo op 30 augustus 1930
en zacht naar de Heer gegaan op 11 februari 2024
in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Rillaar,
gesterkt door de gebeden van de kerk.

Zuster Amandina,
Jou in enkele woorden omschrijven, is niet moeilijk: zorgzaam, lief, goedlachs, godvruchtig.

Als prille twintiger koos je overtuigd voor een leven bij de Gasthuiszusters: dienstbaarheid
voor God doorheen dienstbaarheid voor je medemens. Voor jouw kloosternaam Koos je
de naam van een zalig- en later heiligverklaarde zuster uit de buurt: zuster Amandina van
Schakkebroek. Haar devotie beroerde jou diep en sterk.

Intfrede in het klooster betekende geen afscheid van je familie. Je zag ze minder maar jullie
infense band was en bleef sterk. De liefde voor je familie zat onaantastbaar diep in je hart.

In Diest was je al snel geliefd in het klooster, in het gast- en ziekenhuis, tot op de markt. Waar
je ook was en ging, glimlachend hielp je waar je kon. Gelukkig werd je zelf ook veel op de
koffie gevraagd!

De wasserij en de linnenkamer groeiden uit tot je geliefkoosde werkplaats. Men voelde lief-
de en overtuiging als men jou zag wassen, striiken en plooien. Het werden betekenisvolle
handelingen waarmee je liet voelen dat mensen er nooit alleen voor staan. De was doen
voor iemand die geen hulp had, was voor jou dan ook vanzelfsprekend.

Je stond niet alleen ten dienste van de levenden, maar ook van de stervenden én van de
doden. Waken bij wie eenzaam was, de benodigdheden voor de ziekenzalving bewaren
en onderhouden, de koelcellen van het mortuarium schoonmaken,... niets was jou te veel.

Jouw godvruchtigheid was groot, niet alleen in die zorgzame naastenliefde maar ook in het
individueel en gezamenlijk gebed. Je doorleefde het zo infens dat het je emofioneel diep
kon raken. Menige viering heb je een traantje weggepinkt.

Je hebt jarenlang, met een sfille glimlach, communie uitgereikt aan de zieken:

je fijld nemend, met een slokje water of een luisterend oor waar nodig, of de beloffe voor
een gebedje.

Toen je door dementie gedesoriénteerd in hetf leven kwam fe staan, was het jouw beurt om
voor jou te laten zorgen. En ja hoor, ook dat liet je met de glimlach gebeuren.

Nu mag je rusten, zuster Amandina. Wij zullen je dankbaar met ons meedragen.



